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Alweer een heroAlweer een heroïïsch  avontuur sch  avontuur 

doordoor



Zorg dat het niet 
in verkeerde 
handen valt!

Eh… hallo. Voor je aan 
dit boek begint, moet 
je een paar dingen 

weten. Daarom 
hebben Harold en ik 

een informatief 
stripje gemaakt.











Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors is 
de jongen links met de stropdas en de stekel-
tjes. Harold is de jongen rechts met het 
T-shirt en het beroerde kapsel. Onthoud dat.

HOOFDSTUK 1
SJORS EN HAROLD



Over Sjors en Harold hoor je verschillende 
dingen, afhankelijk van wie je het vraagt.
 Hun juf, mevrouw Ribbel, zou kunnen 
zeggen dat ze ‘lastig’ en ‘gedragsmatig uit-
gedaagd’ zijn.
 Hun gymleraar, meneer Valser, zou kun-
nen zeggen dat hun ‘houding nodig gecorri-
geerd’ moet worden.
 Hun schoolhoofd, meneer Krupp, zou 
daar waarschijnlijk nog wat woorden aan toe 
willen voegen, zoals ‘achterbaks’, ‘crimineel’ 
en ‘Ik zal die jongens krijgen al is het het 
laatste…’ Zo heb je een idee.



 Maar hun ouders zouden waarschijnlijk 
zeggen dat Sjors en Harold slim en aardig 
zijn en goeie jongens… ook al zijn ze soms 
een beetje ondeugend.
 Ik ben het met hun ouders eens.



Door hun ondeugendheid raakten de jon-
gens wel eens in moeilijkheden. Een keer 
zelfs in zulke grote moeilijkheden dat ze per 
ongeluk bijna de hele planeet vernietigden 
met behulp van een leger van kwaadaardige 
Pratende Plees.
 Maar voor ik je DAT verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst DIT verhaal vertellen.




